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Orde van dienst voor Stille Zaterdag 
4 april 2026 

 

 

 
 

 

 

Voorganger:  Johan Tanghe 

Lector:   Wim Brugman 

Organist:       Jan Willem van der Maaten 

Marimba:  Gerson van der Maaten 

Aanvang:  21.00 uur 
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In de kerk is het stil en donker, de paaskaars brandt nog niet. Wij komen in 

stilte de kerk binnen, er is geen orgelspel. We waken in de nacht en zien uit 

naar het licht dat komt. 

 

(Omdat deze dienst onderdeel is van één grote eredienst van Witte Donderdag 

tot en met Paaszondag is er geen collecte) 

 

 

Stilte  

 

 Allen gaan staan op een teken van de voorganger 

 

Zingen: Psalm 43: 5 

 

Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen, 

mijn hart, wat kwelt gij u zozeer? 

Vertrouw op ‘s Heren welbehagen. 

Hij doet weldra de morgen dagen. 

Ja, ik zal zingen tot zijn eer: 

mijn redder is de Heer.  

 

 Allen gaan zitten 

 

Welkom door de voorganger 

 

Gebed  

 

Muzikale bijdrage door Jan Willem en Gerson van der Maaten naar aanleiding 

van Lied 598: “Als alles duister is…” 

 

DE KOMST VAN HET LICHT 

 

De brandende kleine paaskaars wordt binnengedragen door de koster,  

de gemeente gaat staan. 

Voor in de kerk spreekt de drager van het licht: Het licht van Christus! 

De lichten in de kerkzaal gaan aan, met de kleine paaskaars wordt de grote 

aangestoken. Beide kaarsen blijven branden.  
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v.:  Het Licht van Christus die in heerlijkheid verrezen is, 

 moge de duisternis uit ons leven verdrijven. 

 De nacht is voorbijgegaan, de dag is aangebroken: 

 de zon der gerechtigheid gaat over ons op. 

 

 allen gaan zitten 

 

Zingen: Johan de Heer 784: 1 en 2 

 

1. De Heer is mijn licht en zijn liefde is mijn steun. 

't Zijn eeuwige armen, waar 'k veilig op leun. 

Hij trok m' uit het duister, 

zijn bloed kocht mij vrij. 

Mijn ziel rust in Jezus, 

mijn Redder is Hij. 

Refrein:        Mijn Redder is Hij, 

             mijn Redder is Hij. 

             Mijn ziel rust in Jezus, 

              mijn Redder is Hij. 

 

2. Mijn zonde was groot, maar nog groter zijn gena. 

Hij troostte mijn ziel, bracht de hemel mij na. 

Zijn bloed schonk verzoening, 

mijn schuld betaalde Hij. 

Hij brak al mijn banden, 

Hij maakte mij vrij. 

Refrein:        Hij maakte mij vrij, 

               Hij maakte mij vrij. 

              Hij brak al mijn banden, 

               Hij maakte mij vrij.  

 

Uitleg van het bloemstuk door de voorganger

 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 
Lezing door Wim Brugman: Rom. 6: 3-14 
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3Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn 

dood? 4We zijn door de doop in zijn dood met Hem begraven om, zoals 

Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw 

leven te leiden. 5Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn 

opstanding. 6Immers, we weten dat ons oude bestaan met Hem gekruisigd is 

omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet 

langer slaven van de zonde zijn. 7Wie gestorven is, is rechtens vrij van de 

zonde. 8Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met 

Hem zullen leven, 9omdat we weten dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de 

dood, niet meer sterft: de dood heeft geen macht meer over Hem. 10Door zijn 

sterven is Hij voor eens en altijd dood voor de zonde; en nu Hij leeft, leeft Hij 

voor God. 11Zo moet ook u uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus 

Jezus levend voor God. 12Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke 

bestaan, geef niet toe aan uw begeerten. 13Stel uzelf niet langer in dienst van 

de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar juist in dienst van God, als 

levenden die uit de dood zijn opgewekt. Stel uzelf in dienst van God als een 

werktuig voor de gerechtigheid. 14De zonde mag niet langer over u heersen, 

want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade. 
 

Zingen: Johan de Heer 985: 1, 3 en 4 
 

1. Mijn Jezus, ik hou van U, 

ik noem U mijn Vriend. 

Want U nam de straf op U 

die ik had verdiend. 

De grote Verlosser, 

mijn Redder bent U; 

'k Heb van U gehouden, 

maar nooit zoveel als nu. 
 

3. Ik zal van U houden 

in leven en dood. 

En ik wil U prijzen, 

zelfs dan in mijn nood. 

Als ik kom te sterven, 

dan roep ik tot U: 

'k Heb van U gehouden, 

maar nooit zoveel als nu. 

4. Als ik in uw glorie, 

uw eeuwigheid kom, 

dan buig ik mij vóór U, 

in uw heiligdom. 

Gekroond met uw heerlijkheid, 

zal ‘k zingen voor U: 

‘k Heb van U gehouden, 

maar nooit zoveel als nu, 

maar nooit zoveel als nu. 
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Meditatie 

 

Muzikale bijdrage door Jan Willem en Gerson van der Maaten  

 

Zingen:  Opwekking 770 

 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

 

Een boog in de wolken als teken van trouw, 

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 

ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

Refrein: ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 

  Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

  Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

  uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

 

O Naam aller namen, aan U alle eer. 

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

 

Refrein 

Uw naam is ‘Ik ben’, en  ‘Ik zal er zijn’. 

 

 

VERNIEUWING GELOOFSTROUW 

 

v.: Dit is de nacht, waarin wij de betekenis van onze doop en de hoop op onze 

opstanding beleven: ook wij zijn door het water getrokken, leven in Gods 
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licht, ontvangen nieuw leven. Deze nacht gedenken wij, hoe ook wij zijn 

geroepen uit de dood en duisternis, want: Broeders en zusters, zoals u reeds 

hoorde, de apostel Paulus schrijft: 

 

3Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn 

dood? 4We zijn door de doop in zijn dood met Hem begraven om, zoals 

Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw 

leven te leiden.  

 

Laat ons dan, tezamen met de kerk van alle tijden en plaatsen 

met allen die ons in geloof zijn voorgegaan  

en met heel de schepping ons geloof belijden door te zingen: 
 

 allen gaan staan 

 

Zingen: Evangelische Liedbundel 289 

 

1. Ik geloof in God de Vader 

die een bron van vreugde is, 

louter goedheid en genade, 

licht in onze duisternis. 

Hij, de Koning van de kosmos, 

het gesternte zingt Zijn eer – 

heeft uit liefde mij geschapen 

en tot liefde keer ik weer. 

 

2. Ik geloof in Jezus Christus 

die voor ons ter wereld kwam. 

Zoon van God en Zoon des mensen, 

goede Herder, Offerlam. 

Door te lijden en te sterven 

– groot is het geheimenis – 

schenkt Hij mij het eeuwig leven, 

dat uit God en tot God is 

3. Ik geloof dat mijn Verlosser 

door de dood is heengegaan 

en op Pasen – God zij glorie – 

uit het graf is opgestaan. 

Door het brood – dit is Mijn lichaam – 

door de wijn – dit is Mijn bloed – 

geeft de Vredevorst mij vrede, 

maakt Hij alle dingen goed. 

 

v.: Het licht van Christus schijnt ook voor ons in 2026. Ontvang dan in een 

kring het licht van de Heer: 
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 Er wordt een kring gevormd, waarbij de ouderling van dienst voorop 

 gaat. Ieder krijgt de vlam van de Paaskaars (aangereikt door  

 Lammert de Groot als diaken). Ondertussen spelen orgel en marimba. 

 

Zingen: Johan de Heer 13 

 

1. Ik wandel in het licht met Jezus, 

het donk’re dal ligt achter mij. 

En ‘k weet mij in Zijn trouw geborgen, 

welk een liefdevolle vriend is Hij. 

Refrein: Ik wandel in het licht met Jezus, 

  en ‘k luister naar Zijn dierb're stem, 

  en niets kan m’ooit van Jezus scheiden, 

  sinds ik wandel in het licht met Hem. 

 

2. Ik wandel in het licht met Jezus, 

mijn ziel is Hem gans toegewijd. 

Met Hem verrezen tot nieuw leven, 

volg ‘k mijn Heiland tot in eeuwigheid. 

Refrein 

 

Ik wandel in het licht met Jezus, 

o mocht ik zelf een lichtje zijn, 

dat straalt te midden van de wereld, 

die gebukt gaat onder zorg en pijn. 

Refrein 

 

Slotwoord 


